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Wat is er mis met fluiten? Na het eten
schiet de eerste stuurman me aan en
fluistert dat de master, zoals de kapi-
tein wordt genoemd, bijgelovig is. Hij
is ervan overtuigd dat fluiten de wind
aanlokt en het dan gaat stormen. Zo
denkt hij ook dat een kraai op het dek
of iemand op de brug met zijn rug
naar de vaarrichting ongeluk brengt.
Net als bananen en vrouwen aan
boord.

‘Als het schrijven niet lukt, loop ik
soms naar de brug. Daar vind ik altijd
een van de drie stuurmannen die, zo-
lang de kapitein niet in de buurt is,
met me praten over hun leven aan
boord, de zee en haar gevaren. In Rio
de Janeiro mag ik even aan land. Met
twee matrozen sjezen we in een taxi
naar het centrum. Bij een busstation
kopen de jongens T-shirts van de
Olympische Spelen voor hun kinderen
en bij een McDonald’s Big Macs voor
de achterblijvers aan boord. Een paar
uur later varen we alweer uit.
In de laatste Braziliaanse haven,

Op de brug van de Grande Atlantico.

Het ontbijt.

De
kapitein
blaft dat
ik moet
ophouden
met
fluiten

Het schip wordt beveiligd met prikkeldraad.

Vers fruit komt agdn boord.

Praktische informatie

B De overtocht van Montevideo naar
Antwerpen is te boeken via grimaldi-
lines.com/en/cargo-holiday, duurt vier tot
vijf weken en kost tussen de 2.500 en 3.500
euro. Als je met z'n tweeénreist: 1.800 tot
2.200 euro. De auto kan mee voor nog
eens 1.000 euro. Prijzen fluctueren met de
olieprijs. Boeken kan ook via een agentin

IJmuiden: cargoshipcruises.nl

Threes Anna: Paradijsvogel,
Contact, 288 pagina's; € 19,99.

Vitoria, wordt vers eten aan boord
getakeld. Een grote hoeveelheid bana-
nen blijkt rot en gaat de volgende dag
overboord. Of gebeurt dat vanwege
het bijgeloof? Dan begint de oversteek
naar Afrika. Zes & zeven dagen zullen
we niemand tegenkomen. In de ha-
vens hebben de mannen dag en nacht
moeten werken. Nu midden op de
oceaan is de druk van de ketel en zie ik
vaker matrozen op het dek. Ze vullen
hun dagen met dweilen en verf smeren
over roest. Dat een zeeman voor een
groot deel schoonmaker en schilder is,
heb ik me nooit gerealiseerd.

De eerste dag van de oversteek
heerst er een vrolijke stemming aan
boord. Op het dek worden varkentjes
geroosterd en de kok bereidt een feest-
maal, die avond gaan de mannen los.
Het grootste deel van de Filipijnen is al
acht of meet maanden aan boord en
zal in Hamburg afmonsteren. Zij tellen
de dagen af. Nadat de kapitein zich
heeft teruggetrokken, wordt de karao-
kemachine harder gedraaid en bij het
licht van miljoenen sterren zingen de
zeebonken met tranen in hun ogen I
wanna go home en A few more days.
Midden op de oceaan varen is opwin-
dend en beangstigend tegelijk. Dagen-
lang een panorama van 360 graden
zonder een menselijk teken, is groots
en eindeloos en overweldigend leeg.
De maanloze nachten zijn zo donker
dat de Melkweg een witte veeg lijkt.
Overdag zie ik dolfijnen, vliegende
vissen en zelfs een walvis. Met 30 kilo-
meter per uur tuffen we richting Sene-
gal. Omdat het uitzicht nooit veran-
dert, heeft het reizen per schip iets on-
wezenlijks. Ook het eten is steeds het-
zelfde. Behalve op zondag, dan krijgen
we een croissantje. De rest van de
wereld lijkt verdwenen: ik hoor geen
nieuws, krijg geen berichten, er is
geen contact. De eerste week werd ik
daar onrustig van, maar die stilte
went. Het is onthaasten voor gevor-
derden. Wat eerst spannend was,
wordt bijna saai. Totdat precies hal-




