De dood maakt jacht op hem,
maar Thé Lau geeft zich nog
niet gewonnen. Begin juli zong
de The Scene-frontman bij de
opening van het nieuwe Tivoli-
Vredenburg de koning toe, van-
avond is hij daar zelf de eregast.
Regisseur Threes Anna ver-
werkte zijn ‘muzikale testament’
Platina Blues tot een visuele
krachtexpeditie die de camera-
man de nodige zweetdruppels
kostte. “Geen concertregistra-
tie, maar iets tussen chp en film'
in.” ;
Hoe het met Thé Lau gaat? “Ik voel
me prima.” De onheilstijding die

hem in april bereikte - uitbehandeld-
leidde tot een creatieve output die
imposant mag worden genoemd. De
afscheidsconcerten met The Scene in
Nederland en Vlaanderen (gestrea-
med van Los Angeles tot aan Sydney
toe), éen roman (Juliette) én natuur-
lijk dat persoonlijke album waarin

hij verslag doet van een doorwaakte
nacht in kamer 10 in het ziekenhuis
Antoni van Leeuwenhoek, waar hij

voor kanker werd behandeld. Platina
Blues werd een concessieloze muzi-
kale compositie van veertig minuten.
“7oiets wordt eigenlijk nooit gemaakt.
Toen ik twaalf minuten athad, wist

ik al dat de kans dat het ooit op een
publieke radiozender zou worden
uitgezonden vrijwel nihil was. Ove-
rigens schijnen er op Radio 1 soms
fragmenten van te worden gedraaid,
en in Belgié is hij wel integraal op de
radio uitgezonden. In eerste instantie

was Platina Blues vooral bedoeld voor

YouTube. Dat was ook het fundament
voor het idee om er beelden bij te
maken. Ik ben zelf wel een YouTube-
liefhebber, maar als ik een pianocon-
cert zit te beluisteren met alleen maar
een foto van de pianist, heb ik het na
een poosje meestal wel gehad.”

Platina Blues — de film is net zo bij-
zonder als Platina Blues — het album.
Voor de beelden tekende de bevriende
regisseur Threes Anna, die ook het idee
had om het veertig minuten durende
stuk in één take te vangen. “Ik heb wel
wat ervaring met videoclipopnames

- de clip met Lange Frans was een

fabuleuze chaos - maar dit sloeg wer-
k@lijk 4lles. Ik heb niet veel verstand
van film, als ik eerlijk ben, dus daar
moet je je als volslagen amateur dan
ook vooral niet mee bemoeien. Maar
ik was erg onder de indruk van het
gebeuren op de set. Vooral de prestatie
van-cameraman Richard van Ooster-
hout was niet gering, Toen de film erop

. stond, kon hij voor zover ik het kon
" zien linea recta in bad. Of op een bran-

card worden afgevoerd: hij was echt
helemaal kapot. Richard geldt als een
ace in het wereldje, en dat blijkt dan
ook. Als er onderweg ook maar iets
verkeerd gaat, moet je weer van voren
af aan beginnen. Dat ken ik natuurlijk
uit de muziek, als er bij een opname na

35 minuten opeens iets faliekant mis- -

gaat. Toch bleek die one take-aanpak
een gouden idee, want daardoor stond
iedereen verschrikkelijk op scherp

om het in één keer goed te laten gaan.
Nou, het werden er uiteindelijk twee,
omdat we het idee hadden dat het toch
nog iets beter kon.”

“Het is geen concertregistratie, maar

iets tussen clip en film in. En je kunt

er ook goed Threes’ theaterachter-
grond, als voormalig artistiek leider
van Dogtroep, in terugzien. Het heeft
de energie die ik van liveoptredens

_ken, met al die mensen die op het

juiste moment door het beeld moe-
ten wandelen. De beelden kloppen
geheel bij de muziek. Ik heb Platina
Blues nu twee keer gezien, en niet een
moment - en dat vind ik nogal wat

op zo'n lang stuk - het gevoel gehad:
‘Dit had ik liever anders gezien'.”
Over zijn eigen filmdebuut is hij
nuchter: “Mijn rol was minimaal. Als
acteur heb ik me beperkt tot roken,
op een stoel zitten en wijn drinken.
Toevallig zijn dat elementen van mijn

-werk waar ik wel talent voor ‘heb

(grinnikt).” Een grotere rol speelde
Lau bij de surroundmix. “Die klinkt
spectaculair 1mposant Dus misschien
is het toch beter om 'm in de zaal te
zien, in plaats van op YouTube.” Over
de premiére maakt hij zich verder
geen zorgen: “Gewoon zitten, kijken
en een praatje houden”, maar wel-

licht dat Lau onder de voorstelling

ook denkt aan de toekomstplan-
nen met Platina Blues. “Ik droom

ervan om het stuk een keer live uit
te voeren in het theater, met de film
op de achtergrond geprojecteerd.
Dat heeft wel de nodige voeten in

- de aarde, en het is niet realistisch in

mijn geval om er een hele theatertour
van te maken. Maar een uitvoering
in Nederland, en een in Belgié, dat
zou ik mooi vinden. Het is verder fijn
dat Platina Blues-straks ook op het
Filmfestival van Gent te zien is. En ik
ben nu de Engelse vertaling aan het
inzingen. Aanvankelijk had ik daar
Tom Barman voor gevraagd, omdat
hij gewend is aan Engelstalig zingen
en ik eigenlijk niet. Maar de vertaler
zei dat ik het gewoon zelf moest doen,

* dat het prima klonk. Als dat lukt, heb

ik na al die tijd eindelijk een ding dat,
mede dankzij het internet, door de
hele wereld beluisterd en bekeken
kan worden. En begrepen zal wor-
den.” AD

Platina Blues - Threes Anna

Do 25-9.18:00 TivoliVredenburg Hertz

Ma 29-9 16:15 Louis Hartlooper Complex J,
0&A met regisseur Threes Anna.

Di 30-9 14:45 't Hoogt 1




