mijn boekenkast

- Threes Anna
‘Het waarheidsgehalte vind ik
totaal oninteressant’

JOOST VAN VELZEN

Ik lees in bed en de trein,
nooit buiten. Dan nemen de vogels
me mee. Of de wolken’

Bent u een lezer? “Ik lees in blokken. Als mijn hoofd leeg is
als ik een project af heb, dan lees ik. Nu heb ik net een
speelfilm af dus lees ik veel. Gisteren kon ik bijvoorbeeld
niet meer stoppen. Ik lees vooral literaire romans. Onze
boekenkasten puilen uit van de fictie. Nu ik er goed over
nadenk, volgens mij zit het zo bij mij: ik kan niet lezen als
ik schrijf, maar wel als ik regisseer. Tk moet dan een boek
hebben dat uit kleine hoofdstukjes bestaat. Misschien
heeft het te maken met het wezen van letters.”

¥

Wat bedoelt u daarmee? “Letters zijn eigenlijk heel gekke,
abstracte tekentjes. Ik zie ze soms als stokjes. Als mijn

FOTO CHRIS VAN HOUTS

hoofd vol is, kunnen letters mij daarom niet verleiden. Het
zal wel komen omdat ik in beelden denk.”

Wat kuninen boeken bij u losmaken? “Ik las laatst “Vlucht uit
Kamp 14’ van Blaine Harden, een non-fictieboek over een
jongen die opgroeide in een concentratiekamp in Noord-
Korea. Ik kan helemaal in zo’n verhaal opgaan en daar
dagenlang over zitten mijmeren.”

Zou u dat ook gehad hebben als het fictie was geweest? “Ja,
het waarheidsgehalte vind ik totaal oninteressant. Als ik
maar in het verhaal getrokken word, datis het
belangrijkste.” '

Zit er een ontwikkeling in uw leesgedrag? “Als puber las ik
vooral James Bond. Dat was lekker, het was voor mij als
chocola. Nu verleiden zulke boeken me niet meer zo. Ik
denk dat je met elkaar naar boeken toe groeit. Over vrijwel
alle boeken die ik lees, hoorde ik eerst van anderen. En
anderen lezen weer boeken via mij. Veel krijg ik via mijn
man, die hele dagen in boekhandels rondsnuffelt.”

Loopt uw leesgedrag parallel met uw levenswandel? “Ja, heel

- erg. Ten eerste kun je aan de inhoud van mijn boekenkast

goed zien waar mijn interesses liggen en wat ik doe. Dus
hier staan veel filmboeken en veel boeken over kunst. En
zoals ik straks al zei: ik lees alleen in periodes dat ik zelf
niet creéer. Maar op vakantie neem ik wel vijfentwintig
boeken mee. Boeken door elkaar heen lezen, kan ik niet. Ik
begin bij de A en ga door tot de Z. Zoals ik schrijf, zo lees ik
ook.” '

Waar leest u? “In bed en in de trein. Niet buiten. Nee, nooit
buiten. Dan vind ik de vogels interessanter. Die nemen me
mee. Of de wolken. Heb je wel eens naar de wolken
gekeken?”

Threes Anna (1959) is schrijfster en regisseur. Onlangs verschenen
van haar zowel een nieuwe roman (‘Het laatste land") als een
nieuwe speelfilm (‘Silent City").
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