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‘Op de laatste draaidag van mijn eerste speel-
film The bird can't fly riep hoofdrolspeelster
Barbara Hershey me bij haar in haar trailer.
Tk dacht nog: o jee, wat zou ik verkeerd heb-
ben gedaan, is er iets misgegaan misschien?
Want je wordt niet zomaar bij een hoofdrol-
speler geroepen. Maar Barbara zei tegen
mij: T love to work with you, ik wil weer een
film met je maken. Wil je een script voor mij
en Naveen schrijven? Over een onmogelijk
liefde?’ Barbara’s man Naveen Andrews is
ook acteur — hij speelt de Iraniér in de serie
Lost—en hij komt uit India. Tk moest toen The
bird nog afmaken, maar langzaamaan begon
het idee in te dalen. Uiteindelijk dacht ik: ja,
ik wil dit doen!

Bij The bird can’t fly heb ik eerst de film ge-
maakt en toen het boek geschreven. Maar
dat is onhandig, heb ik gemerkt. In een boek
kun je een hele wereld creéren, en voor de
film trek je daar vervolgens één draadje uit.
Dus nu heb ik eerst het boek geschreven. Tk
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Haar nieuwe roman is nog voor
verschijnen aan vier landen
verkocht. Nu Wachten op de
moesson — over de verboden
liefde tussen een Britse vrouw
en een Indiase kleermaker —er
is, kan Threes Anna aan de film
beginnen. De hoofdrolspelers

(uit Hollywood) heeft ze al.

vind zowel schrijven als regisseren heel erg
leuk en wil graag zo veel mogelijk doen. En
ik heb gewoon heel veel energie, dus waar-
om zou ik niet?

Met een reisbeurs van het Fonds voor de Let-
teren ben ik zes weken kriskras door India
getrokken: van noord naar zuid, van oost
naar west. Ik was al meerdere malen in India
geweest, ik vind het een ontzettend fascine-
rend land. Chaotisch, opwindend: ik hou
van de ruigheid en de extremen. Ik heb
veel onderzoek gedaan. Het basisidee voor
Wachten op de moesson was een onmogelijke
liefde tussen een witte, Britse vrouw en een
Indiase kleermaker. Want een kleermaker
kan een vrouw benaderen zonder dat hij haar
aan hoeft te raken. Ik ben zowel bij kleer-
makers geweest die onder een trap werken,
als in chique naaiateliers waar de schoenen
voor Camilla zijn geborduurd - en gordijnen
voor Beatrix. En ik ben op zoek gegaan naar
Engelsen die in India zijn blijven wonen >
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plaatselijke auto-oppasser.

=1 Ze 1_$eien me hun wereld zien en hier eteriijse samen -
Efdakix voonze gekocht heb!

Met verhalen van butlers, kindermeisjes en koks vormde
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na de onafhankelijkheid. Die waren heel
moeilijk te vinden: ze zijn bijna allemaal
dood. Uiteindelijk vond ik nog wel twee oude
Britse dames, maar ik heb me vooral met de
verhalen van oude butlers, kindermeisjes,
koks en buren een beeld kunnen vormen hoe
Engelse vrouwen daar leefden.’

twee grote liefdes

‘Barbara weet dat ik dit boek heb geschreven
— ze vond de voorkant prachtig. Binnenkort
kan ze het ook zelf lezen, want het manu-
script wordt vertaald in het Engels. De rech-
ten zijn verkocht aan een Canadese uitge-
verij, en ook aan een Spaanse, een Italiaanse
en een Duitse. Geweldig! Tk vind het ook een

heel fijn idee dat de Italiaanse ouders van
mijn man het boek kunnen lezen. Elf jaar ge-
leden ben ik weduwe geworden, toen kwam
mijn man Marco om bij een ongeluk in Frank-
rijk. Hij is verdronken. In die tijd leerde
ik eenzaamheid kennen: ik weet heel goed
hoe dat voelt. Het heeft lang geduurd - het
duurde sowieso vier jaar voor ik een nieuwe
relatie kon aangaan — maar uiteindelijk kan
ik tegen mensen zeggen die hetzelfde mee-
maken: het is waar, de tijd heelt alle wonden.
Over de tijd na de dood van Marco heb ik
mijn eerste roman geschreven: De kus van
een weduwe.

Mijn huidige vriend Adriaan is gelukkig niet
jaloers omdat ik een eerdere grote liefde heb

gekend. Met Marco maakte ik samen theater
— hij was lichtman bij Dogtroep in de tijd dat
ik daar artistiek leider was — met Adriaan
deel ik de liefde voor boeken, voor literatuur.
Hij is mijn redacteur, hij leest alles wat ik
schrijf als eerste. Ja, voor mij lopen werk,
leven en relatie altijd door elkaar, ze zijn
verweven met elkaar. Tk zou niet anders
kunnen. Ik ben zo gedreven in datgene wat
ik doe: ik moet dat delen met mijn partner.’

alleen de wereld rond

‘Ik wacht nu tot de fondsen voor mijn tweede
film De stille stad rond zijn, daarna wil ik het
script gaan schrijven voor Wachten op de
moesson. Maar eerst reis ik naar de Faerber
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Hershey, die de hoofdrol speelt in
haar film. ‘Deze foto is gebruikt in
een Hollywood-tijdschrift. Maar

daarvoor zijn we wel gefotoshopt,

anders mocht het niet.

fadras, hoofdstad vanhet gebied in

elijk India waar veel Tamils wonen.

k eenbeeld van het leven van Britse vrouwenin India

Eilanden voor een nieuw onderzoek. Ja, ik
reis heel graag — en voor mijn werk reis ik
altijd alleen. Dat heb ik altijd gedaan, ik was
5 jaar toen mijn moeder mij alleen op de
trein naar Brussel zette — daar stond mijn
tante me op te wachten. En ik was 15 toen ik
in mijn eentje naar Engeland ging. Op een
gegeven moment had ik een vriendin uit
Schotland die mij bij haar thuis uitnodigde.
Ik dacht: dat is leuk, en heb toen een ticket
naar Schotland gekocht. Mijn ouders stuurde
ik een kaartje: ik zit nu daar en daar. Ja,
mijn ouders wisten wel dat ik dat kon, ze
vertrouwden mij: Threes is zelfstandig.
Sommige mensen hebben dat gewoon. Als je
reist heb je alleen jezelf en je tas. Daardoor

leer je op je intuitie te vertrouwen - een
groot goed. Ja, ik vertrouw altijd op mijn
intuitie. Daardoor ben ik niet bang grote
projecten aan te pakken, met grote budget-
ten om te gaan. Of het nou om één euro gaat,
of om een miljoen: ik zie het verschil niet.’
(Lacht.) Tk maak toch wat ik wil maken.’

nieuw geluk op Texel

Sinds anderhalf jaar wonen Adriaan en ik op
Texel. In Amsterdam kan ik niet schrijven,
daarheb ik te veel onrust om me heen. Ik heb
altijd plekken opgezocht om verhalen te
schrijven: de ene keer zat ik in Zimbabwe, de
andere keer op het dak van een appartement
in Bombay, met uitzicht over de stad. Zim-

babwe vond ik een mooi en ruig land, ik heb
daar naar een huis gezocht, en ik heb ook in
Italié en Spanje gekeken. Maar toen ik drie
jaar geleden voor het eerst op Texel kwam,
wist ik: dit is wat ik zoek. Ik vond het gewel-
dig: de atmosfeer, de stilte, de leegte. Het is
groter en ruiger dan de andere Wadden-
eilanden, datvind ik prettig. Ik belde Adriaan
en zei: je moet hiernaartoe komen, ik wil je
iets laten zien. Maar ondertussen had ik me
- twee dagen nadat ik op het eiland was
aangekomen - al laten inschrijven bij een
makelaar, haha. Tk wist gewoon dat ik hier
wilde wonen. Gelukkig wilde Adriaan dat
ook. Weer een beslissing op basis van intui-
tie. We vinden het heerlijk hier.’ «
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