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Boek of film

door Koen Eykhout
SchrijfSter, theatervrouw (Dog-
troep) en filmregisseur (The Bird
Can't Fly) Threes Anna zegt in een
interview dat ze van haar vijfde ro-
man Wachten op de moesson een
film wil maken. Met haar Indiase
vriend en de actrice uit het prijs-
winnende The Bird Can’t Fly in de
hoofdrol, in een liefdesverhaal over
een straatarme Indiér en een Engel-
se dame. Waarom, vraag ik me af?
Als je het verhaal al verteld hebt in -
een roman, waarom dat dan nog
eens overdoen in een film? Toen ze
hem vroegen wat hij

gebouwd verhaal. Met de nadruk
op ‘componeerde’. Hoofdpersonen
Charlotte - tot stille armoe verval-

len Engelse koloniale vrouw in In-

dia - en Madan - Indische kleerma-
ker die niet kan praten - volgen we
in een aantal episodes door alle fa-
sen van hun leven. Tussen 1901 -
brute vader van Charlotte - en
1995. Met verbindende elementen
als een robijn, fietsen, een gras-
maaier, bloemen en geuren. Kort
en krachtig, jaartal boven het frag- .
ment, in sprekende details en een
levendige verteltrant, schrijft Anna
ons door hun leven. En ervaren we
- - naar de Italiaan

vond van de verfil-
ming van zijn Lolita,
zei Vladimir Nabo-
kov: ,,Ach, het verhaal
is al eens verteld.”
Niettemin, de film

Wachten op de moes-
son kan best mooi
worden. Het boek is
het al. Niet meer en
niet minder. Het is
een avonturenboek
‘in de traditie van -
Alexandre Dumas,
Charles Dickens, sir
Walter Scott en ande- [§
re 19de-eeuwers die

niet keken op een verloren gewaan-
de geliefde meer of minder of op
een gered kind uit een alles verzen-
gende brand hier of daar. Er is op
zich ook niks verkeerds aan een
avontuurlijk verhaal, al wordt er
vaak op neergekeken. Lucas
Hiisgen (Plooierijen van geschik),
_Joost Zwagerman (Duel), Atte
Jongstra (De heldeninspecteur) en
Niccolo Ammaniti (Laat het feest be-
ginnen) lijken het genre zelfs nieuw
leven in te blazen. Daarbij compo-
neerde Threes Anna een perfect op-

THREES ANNA
W
i acgfen
| op ‘Oe'maesson

Curzio Malaparte -
hoeveel zwaarder
het is te strijden om
te leven dan te strij-
den om niet te ster-
ven. Wachten op de

genstellingen en hoe
die kunnen worden
overbrugd. Soms
toch. Tussen arm en
rijk, blank en kleur,

“genre van het avon--
turenverhaal af en
toe neigt naar senti-

- mentaliteit neem je

op de koop toe. Threes Anna

schrijft kalm en integer over men-
sen van wie je wilt weten hoe het -
ze vergaat en wat het is dat hen ver-
bindt. Dat doet ze met veel oog
voor de schoonheid en de hard-
heid van leven en dood in India.

Daarom hoef ik straks de film nief

te zien. Die heb ik al gezien. In

mijn hoofd. '

Threes Anna - Wachten op de moesson.
400 blz. gebonden. Signatuur. Prijs t/m
30 april 19,95 euro,;daarna 25 euro.
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